
Spel van de week 48 

Fijn dat er op onze club, naast streven naar de top, ook ruimte is voor recreatief bridge. Omdat mijn 
partner weet dat ik graag “Sans Atout” speel, en al helemaal de Engelse versie “No Trump!”, komen we 
relatief vaak terecht in zo’n contract. Laten we twee van zulke spellen bekijken. 

Eerst spel 4, waar 3SA+1 volgens de “Dealmaster” het beste contract is. Op minder dan de helft van de 
tafels werd SA gespeeld. Vaak eindigden Noord-Zuid in een (te laag) klavercontract. Dat kwam misschien 
omdat Oost de bieding storend kon openen, Noord de hartenopvang niet voldoende vond, en/of Noord-
Zuid hun gezamenlijke kracht niet goed konden bepalen. 

     

Dan spel 8, waar 3SA+1 volgens de “Dealmaster” opnieuw het beste contract is. Wat opvalt is dat in de 
groene lijn bijna altijd SA is gespeeld, maar niet in de rode lijn. Zelf vond ik het als Oost lastig om correct 
te bieden. Partner West opende 1♣, Oost 1♥, West 2♣. Ik wilde nu een manche spelen en koos voor 3SA, 
hoewel ik natuurlijk geen echte opvang in schoppen had. De ♠V van partner heeft me gered. 

      



Tot slot spel 16, waar alle vier de spelers wat hadden in te brengen. Oost-West konden elkaar vinden in 
klaveren en Noord-Zuid in ruiten. Na wat biedschermutselingen (waarbij de ene partij ook harten noemde 
tot verrassing van de andere partij) kwamen we tot 5♣, wat de tegenpartij uitnam met 5♦. De 
helderziende “Dealmaster” geeft aan dat 4♣ en 3♦ te maken zijn. Na 3♦ door Noord-Zuid moet Oost-
West dus 4♣ bieden, en gezien de kwetsbaarheid vervolgens Noord-Zuid 4♦ en doublet door Oost-West. 
In de praktijk verliep dit aan alle tafels anders, zoals onderstaande uitslag laat zien. 
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