
BC De Gaech/Spel van de week (19 september 2023) door Ton Klein Breteler 

Het is verleidelijk om deze week weer eens naar de slemspellen te kijken. Er waren er maar liefst 6 
volgens de lijst met mogelijke resultaten:  spelnummers 1-3-14-19-22-24. Het eerste opvallende feit: 
slechts 6x in het totaal van beide spellijnen werd deze avond een (klein) slem geboden en gemaakt! 
Dat gebeurde 4x in de A-lijn en 2x in de B-lijn. Ik zie hier echter alleen een algemene tendens: 
kennelijk zijn wij in de club behoorlijk risico mijdend. Slechts spel 19 springt er een beetje uit omdat 
hier alleen in de B-lijn het slem bereikt werd, twee keer zelfs. Mogelijk werd in de A-lijn veel 
agressiever tussengeboden met de 7-kaart klaveren. 

Het meeste indruk op mij maakte spel 10, waarin het tegenspel centraal stond en ikzelf een 

ongelukkige rol speelde. Oost-West, onze tegenpartij, kwam tot het gedurfde bod van 3SA, net zoals 
nog vier anderen in beide speellijnen.  

Mijn uitkomst (Zuid) met  4 bleek een schot in de roos. Leider Oost 

dook de Boer van Noord, nam de nagespeelde  Vrouw met het Aas 

en speelde  Boer. De snit op  Heer mislukte en partner speelde 

perfect  8 in. Euforie bij mij, kat in het bakkie, die  9 kon eruit 
gesneden worden. Drie slagen in Ruiten en twee in Harten: 3SA gaat 
dus down. Dat heldere plan zat zo goed in mijn hoofd, dat ik iets 
miste: Oost dekte niet met de 9 en uit automatisme legde ik de Heer 

en speelde  na ….  Daarna kon de leider alle overige slagen oprapen 
voor +1. Een nul in plaats van vermoedelijk 100% voor ons. 

Je kunt hierover denken in termen van “stommiteit” of “blunder”, maar er zit ook iets interessants in. 
Bridgen doe je nu eenmaal mede om je hersenen actief te houden. Hoe kan het nu dat die goed 
getrainde hersenen je dan soms toch in de steek laten? Toevallig heb ik onlangs een aardig boek 
gelezen over dit onderwerp, getiteld “De illusie van het geheugen” door Julia Shaw, een Amerikaanse 
hersenwetenschapper. Dat boek kan ik iedereen van harte aanraden. Het beschrijft o.a. hoe de 
hersenen ontbrekende informatie soms zelfstandig aanvullen met “de meest logische verklaring”. 
Dat is een soort trucje om het geheel beter te kunnen onthouden. Nu maar hopen dat het bewust 
zijn van zoiets helpt om dergelijke valkuilen bij het bridgen te vermijden. 

Schrale troost is dat alle keren dat 3SA werd geboden, dit ook gemaakt werd. De enige te maken 
manche is 5 Kl, maar de enigen die dit boden gingen 2 down. Na afloop merkte Teun (bij ons de 
leider) terecht op, dat ik ook blij kon zijn dat het hier een parenwedstrijd betrof en geen Butler, want 
dan was het nog veel erger geweest. 

 

 


