
Spel van de week: Week 42 

Lieve bridgevrienden. Laat me starten met wat verwachtingsmanagement. Wie snel doorleest in de 

hoop bij het slot aan te belanden bij de vier voorbeelden in mijn leven, vier bucketlist-dingetjes of een 

beschrijving van vier favoriete vakantiebestemmingen, moet ik helaas teleurstellen. Jullie zullen het 

moeten doen met twee spellen, die ik om verschillende reden heb uitgeselecteerd en een wat wollige 

inleiding. Dus… Let’s go! 

Spel 23: Simpel maar doeltreffend tegenspel verdient een top 

Een nul scoren (of equivalent bij topintegraal een score onder de 5%) is uiteraard nooit leuk. Aangezien 

zo’n score vaak gerelateerd is aan slecht spel of een verkeerde keuze van je partner of jezelf al helemaal 

niet. Als het echter puur door knap tegenspel van de opponenten komt, kan ik daar eigenlijk alleen maar 

respect en bewondering voor hebben. 1 

Bij ons ging het als volgt:  

 

Zuid heeft een gezonde opening en biedt 1♦. Ik geef toe, 

mijn volgbod is discutabel. Het neemt weinig biedruimte weg 
en mijn hartens zijn niet fameus.2 Een zeskaart hoog op 1-
niveau wil ik echter toch wel noemen. Noord steunt en 

partner springt naar 3♥. Aangezien partner zelf een opening heeft met fit, lijkt mij een cue (3♦) 

persoonlijk beter. Ik zou dit bod liever 
gebruiken voor <10p en een vierkaart fit. 
Voor iedereen aan tafel zal echter wel 
duidelijk zijn, dat de puntverdeling 
ongeveer 20-20 zal zijn. Het maakt dus 
niet zoveel uit in deze situatie. Met deze 
kwetsbaarheid is driehoogte hoog 
genoeg. Noord start met een kleine 
ruiten (en zo ook de andere negen tafels 
waar noord mag starten). NZ rapen twee 
ruitenslagen op en maken hierna nog 
louter goede beslissingen. 1) Noord komt 
weer aan slag en 2) speelt klaver in. Ik 
hoop, dat klavervrouw en -tien verdeeld 

 
1 Eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat ik zo spelfanatiek ben, dat ik vaak dit respect helemaal niet kan opbrengen, 

maar gisteravond was (eerlijk waar) eens een positieve uitzondering, haha. 

2 Vlaams. Letterlijk: beroemd/veelbesproken. In deze context: niet om over naar huis te schrijven, te pover voor 

een volgbod 

Ons biedverloop: 

Noord  Oost Zuid  West/Ik 

- - 1♦ 1♥ 

2♦ 3♥ ap  



zitten en speel klein in de dummy, maar dit is niet het geval. Ik heb al twee ruitenverliezers te pakken, er 

volgt minimaal nog een klaververliezer en een troefverliezer. Geen idee of 3♦ erin zit, maar mijn gevoel 

zegt, dat -1 goed zal zijn. Twee down is dat zeker niet. Ik stel het troeftrekken uit, speel gelijk schoppen 
naar de heer in de hoop om later mijn klaververliezer op een hoge schoppen te dumpen. Zuid wacht 
lang, geeft me hoop… maar 3) besluit  niet de aas te zetten. Ik speel troef terug, maar troefaas en -
vrouw zijn me beide niet gunstig gezind. Noord komt aan slag en 4) speelt uiteraard weer klaver. Ik zet 
het aas, speel weer schoppen, die 5) Zuid nu uiteraard wel neemt en vervolgens 6) klavervrouw 
meeneemt. Doek… 1 klaver-, 2 troef-, 2 ruitenverliezers en schoppenaas en 6 goede beslissingen van de 
opps leiden (lijden?) tot twee down. Simpel maar doeltreffend tegenspel. Een verdiende top. Hulde voor 
Joop en Gaby. Knap, dat zij als enige dit tegenspel zagen. En aan de eindstand te zien, waren ze niet 
alleen bij dit specifieke potje op dreef… 

Spel 23: Voor wie het tv-spelletje Met het Mes op Tafel kijkt… 

Bij Met het Mes op Tafel (elke werkdag behalve vrijdag bij KRO/NCRV) is de gevleugelde term elke 
avond: Wat willen jullie? Muziek! 

Analoog hieraan: Bridgevrienden, wat willen jullie? Een slemspel! Prima, jullie krijgen een slemspel… 

 

Oost opent met een achtkaart harten 1♥. Ik hoorde, dat 

op verschillende tafels forcing of semiforcing gestart was 

(bijvoorbeeld 2♣ of 2♥ naargelang het systeem). Dat lijkt 

me fundamenteel onjuist. Eerlijk gezegd lijkt het me niet 

goed, maar fundamenteel onjuist klinkt gewoon leuker. 

Voor een forcing/semiforcing moet je naast 8-9(10) slagen ook punten (minimaal iets van 16) hebben. 

Waarom? Als de opps gaan storen, moet je partner kunnen beslissen of zij/hij moet doorbieden of 

doubleren. Deze oosthand heb je als sterk verkocht, maar als je onverhoopt gaat tegenspelen, blijft hier 

alleen klaveraas van over. Kortom 1♥ is prima hier. Bij West moet nu het slemalarmbelletje eigenlijk al 

gaan rinkelen. Voorlopig laag blijven is dus het devies: 1♠. Ik vermoed, dat hierna zowel 2♥ als 3♥ 

herboden is (aan de overige 11 tafels). Het voordeel van 2♥: West kan nu zijn kracht aangeven met 3♦ 

(mancheforcend). Oost geeft dan met 3♥ aan dat ze enkel harten wil spelen. Dat moet dan toch wel 

een (6)7+ kaart zijn. Er is vervolgens voldoende ruimte voor controlebiedingen. West slaat 

klavercontrole over, maar geen nood, die heeft oost. Oost vraagt keycards. Twee stuks: dat moet dan 

ruitenaas met troefheer of schoppenaas zijn. Voldoende voor hartenslem. Stel dat oost geen azen 

vraagt, maar schoppencontrole aangeeft…. Dat geeft west de mogelijkheid azen te vragen en met de 

schoppenheer beschermd 6SA te bieden. Of is dat net iets teveel wolkenfietserij? 

Ons biedverloop: 

Noord  Oost Zuid/Ik  West 

pas 1♥ pas 1♠ 

pas 3♥ ap 3SA 

Pas 4♥   



 

Het afspel: 6♥ zit natuurlijk potdicht: 8 troefslagen, 3 ruitentopslagen en klaveraas. Je verliest enkel 

schoppenaas. Met 6SA (in west) maak je dezelfde 12 slagen. Of… toch niet? Nee, als zuid ruiten start, 

verbreekt zij/hij gelijk de communicatie tussen leider en tafel3. De leider kan twee ruitenslagen oprapen 

maar de derde wordt door zuid ingetroefd (down) of na twee ruitenslagen troef gaan trekken, maar dan 

kom je met niet van een klaververliezer af (naast schoppenaas). Dus ook down… 

6SA zit met dit zitsel wel echt dicht. Leuk potje! 

In tweeërlei opzicht: tot volgende week! 

Groet, Sander 

 
3 Als de leider bewust de communicatie doorknipt, wordt dat een Scissors Coupe genoemd. Geen idee, of dat ook 

zo is als de tegenstanders dat bij de leider doen… 


