
Niet meteen reageren op een alert en 4 vrouwen 
 
Beste bridge vrienden, eindelijk toch nog het spel van de week. Ik heb het druk, snap niet 
dat ik ook nog bijgewerkt heb. Maar nu het spel, het gaat om spel 6. 
In dit spel waren Max en ik oost-west, en Liet en Auke noord- zuid 
Het was natuurlijk wel even spannend tegen de nieuwe voorzitter te spelen, die ook nog een 
kanjer als Auke had meegenomen, die zelfs toen hij nog op het hoogste niveau van bridge 
speelde, de landelijke krant nog heeft gehaald, met het doubleren van zijn partner. 
 
Dankzij Liet en Auke, kan ik hierbij nog het biedverloop aangeven. 
 

 Is dat er gealerteerd is  
 
Oost open 1 ruiten 
Zuid 3klaver * 
West past 
En Noord 3 ruiten* 
 
Oost pas 
Zuid  3 harten* 
West past 
Noord 4 sans 
 
Oost pas 
Zuid 5 sans 

 
 
Ik zat west, en toen ben ik maar eens gaan vragen wat al die alerten inhielden 
 
3 klaver: ghestem twee 5 kaarten (harten en schoppen) 
3 ruiten: vraagt aantal verliezers 
3 harten: 5 verliezers 
4 sans: azen vragen 
5 sans: 2 keycards en de vrouw 
 



Opmerkelijk dat de vrouw wordt aangegeven, want toen ik aan Liet vroeg wat dan de troef 
was, vertelde Liet dat die nog niet vaststond. Dus de conclusie van mij haha, was dat Auke 
dus alle vier de vrouwen moest hebben. 
 
West past  
Daarna door Liet 6 schoppen 
 
Pas, pas, en die heb ik maar gedoubleerd, ik had zelf 5 punten, en Max had geopend. 
 
Resultaat was 6 schoppen gedoubleerd min 3. 
Na afloop was wel duidelijk dat Auke niet die 4 vrouwen had. Ik vroeg hem nog als die 4 
vrouwen zou hebben, welke vrouwen dat naast zijn eigen vrouw dan zouden zijn, maar hij 
gaf daar wijselijk geen antwoord op. 
 
Nu dat ik het spel van de week schrijf, zal ik toch mijn vier vrouwen benoemen die een 
belangrijke plaats hebben gehad in mijn leven. 
 
 
Op 1 
Kate Bush 
Wuthering Heights is de debuutsingle van de Britse zangeres Kate Bush. Het is een alternatief 
popnummer gebaseerd op het gelijknamige boek van Emily Brontë en op de verfilming daarvan 
uit 1970. Het is tegenwoordig nog steeds haar grootste hit. Op 20 januari 1978 werd het nummer 
op single uitgebracht. 
Ik zat naar toppop te kijken en ik was 18, toen deze clip verscheen, wat een input had dit, zo 
sensuele vrouw, met zo sierlijke bewegingen, en zo ongelofelijk goed nummer 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-1pMMIe4hb4    
 
Nu toch iets wat mij van het hart moet. De zangeressen, die in mijn jeugd een belangrijke rol 
hebben gespeeld, moet je eigenlijk niet meer zien als ze een oudere leeftijd hebben bereikt. 
De mythe, en hun sensualiteit is dan verdwenen. Stevie Nicks, van Fleetwood Mac, nog paar 
jaar geleden gezien, met Fleetwood Mac, maar ipv van mijn gypsie queen was zij veranderd 
in een oma. Ook Blondie heb ik 2010 nog gezien in Vredenburch, en daar had ik hetzelfde, 
vandaar ik voorgenomen had, toen Kate Bush in Londen een 5tal concerten gaf, daar niet 
naar toe te gaan.  
Raar met mannelijke artiesten heb ik dat niet, Neil Young, de Stones, Nick Cave zijn nog 
geweldig om te zien, maar bij de vrouwelijke artiesten gaat toch de mythe en de glans er van 
af 
 
 
Op 2  
Joan Clarke. 
Velen zullen niks bij deze naam herkennen. 
Maar dankzij, drie mensen in WOII ben ik nog steeds overtuigd dat wij in onze vrijheid 
kunnen leven. 
Dat zijn Winston Churchill, met zijn beroemde redevoering en zijn volharding om de strijd 
tegen Nazi Duitsland te winnen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kate_Bush
https://nl.wikipedia.org/wiki/Woeste_Hoogten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Emily_Bront%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/1970
https://www.youtube.com/watch?v=-1pMMIe4hb4


Deze redevoering komt ook voor in het nummer van Supertramp, de fools overture 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vyknKRw-k6c 
 
En daarnaast twee kopstukken op Bletchley Park, Joan Clarke en Alan Turing, die met 
tomeloze inzet de Enigma code hebben gebroken, waardoor de oorlog denk ik aanmerkelijk 
is verkort 
 
3 
Steffi Graf 
In de jaren 80 was het nog heerlijk de finale van Wimbledon te kijken, John McEnroe, Bjorn 
Borg en Jimmy Connors waren meesters om er een mooi schouwspel van te maken. 
Dat wat ook Steffi Graf 

 
 
 
Graf won 22 maal een grandslamtoernooi. In 1988 werd ze de derde vrouw in de geschiedenis 
die een complete grand slam won. Na haar gouden medaille bij de Olympische Zomerspelen van 
1988 in Seoel werd haar grand slam omgedoopt in een Golden Slam. Ze was de nummer een 
van haar tijd en haar topjaren omvatten de gehele jaren 90 van de twintigste eeuw. Zij is de enige 
tennisprof (man of vrouw) die alle grandslamtoernooien ten minste vier keer heeft gewonnen. 
Steffi Graf voerde in totaal 377 weken de wereldranglijst aan, waarvan 186 weken 
aaneengesloten van 17 augustus 1987 tot aan 10 maart 1991. 

https://www.youtube.com/watch?v=vyknKRw-k6c
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grandslamtoernooi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tennis_op_de_Olympische_Zomerspelen_1988_(vrouwen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tennis_op_de_Olympische_Zomerspelen_1988_(vrouwen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grandslamtoernooi


 
Zij was niet alleen verschrikkelijk goed, maar ook sensueel, met haar korte rokje en haar 
sensuele benen. 
Daarna kwam de tijd van de saaie Pete Sampras, en toen is mijn interesse in het tennis 
verdwenen 
 
4 
Brigitte Bardot 

 
 
Naast haar film carriere  heeft zij ook een zang carriere gehad. Haar bekendste nummers zijn 
allicht de composities van Serge Gainsbourg "Bonnie and Clyde" en "Harley Davidson". In 1967 
nam zij met Gainsbourg de eerste versie van "Je t'aime... moi non plus" op, maar achteraf vond 
zij het nummer te gewaagd om uit brengen. 
 
Ja,  Serge Gainsbourg, die man intrigeert mij, naast dat hij echt hele goede Chansons, heeft 
uitgebracht, van het leven hield, en de meest mooie vrouwen heeft versierd, en samen met 
Brigiite Bardot dit nummer van je taime moi non plus heeft gemaakt, staat zij op nummer 4. 
 
Vooruit toch nog dat nummer uit 1967 dat pas later is uitgebracht maar nu met Jane Birkin 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k3Fa4lOQfbA 
 
 
nog een klein detail, op de feesten van Ring Pass, waren er altijd twee nummers die zorgde 
voor de fijne sfeer, dat waren “Ich bin wie du” en “Brigitte Bardot Bardot”,  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Serge_Gainsbourg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Je_t%27aime..._moi_non_plus
https://www.youtube.com/watch?v=k3Fa4lOQfbA


Maar de conclusie van het hele verhaal is vraag niet te snel aan de tegenstanders wat dat 
alert inhoudt, en welke 4 vrouwen zijn naast jouw vriendin of vrouw, belangrijk geweest in 
jouw leven 
 

 

 
 
 
Fijn weekend  Martin 
 


